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Wifi

Wij hebben voor u high speed wifi beschikbaar in onze villa.
Deze is bereikbaar via:
WIFI: Villa Cézar
Wachtwoord: Brugge8000

Veiligheid en gezondheid

Villa Cézar is op veiligheidsvoorschriften gecertificeerd  
door Vincotte en toerisme Vlaanderen 

In de keuken ligt een branddeken en aan de voordeur een brandblusapparaat.
De nodige signalisaties helpen u in geval van nood.

Zit u met een probleem ivm uw verblijfplaats kunt u ons bereiken op de nummers 
+32 478 669 777 (nummer van Hart)
+32 486 963 774 (nummer van Stéphanie)

Voor dringende gezondheidsproblemen waarmee u niet kan wachten tot de volgende  
werkdag van uw huisarts kunt u via het nummer 1733 de huisartsenwachtdienst contacteren. 

Voor de dichtstbijzijnde apotheek van wacht: http://www.apotheek.be

Voor informatie over de wachtdienst van de tandartsen wordt u doorverwezen naar volgende 
webpagina: http://www.tandarts.be/wachtdienst

Het algemeen noodnummer voor politie is 100 voor ambulance of brandweer,  
101 voor politie. 
Het internationale noodnummer 112 geeft ook verbinding met bovenstaande noodnummers.



Waarde gast, 

Welkom in de Villa Cézar.

Dit authentiek Brugs huis werd lang bewoond en gebruikt als praktijkruimte.
Wij hebben het na lange leegstand gekocht en volledig gerenoveerd tot een guesthouse waar 
wij jullie willen voorzien van alle comfort en rust.
U heeft de gelegenheid om uw auto te parkeren in een van onze garages en makkelijk te voet 
naar het Centrum van Brugge te gaan.
Villa Cézar werd genoemd naar onze jongste zoon.
Daarnaast hebben wij enkele andere guesthouses die gerund worden door onze familie:
- Maison de Marcel (genoemd naar onze oudste zoon)
- ABC Boutique Apartments (appartementen voor 2 en 4 personen)
- La Tourelle (guesthouse voor 12 personen)
- Studio Blanchard (gast studio aan zee voor 2 personen)

Wij hopen dat we u voorzien hebben van alles wat u nodig heeft.
Mocht u echter nog suggesties hebben die een meerwaarde zouden betekenen zijn  
die bijzonder welkom. 
U kunt ons schrijven op sleep@villacezar.be

Wij wensen u een prettig verblijf.

Stéphanie & Hart

Activiteiten in Brugge
Willen julie weten welke activiteiten er zijn in Brugge tijdens jullie verblijf?
Neem een kijkje op deze website:
https://visitbruges.com



Parking
Wij hebbe 1 overdekte parkings voor u ter beschikking. Hier de instructies om deze parkings 
te bereiken. In de gang vindt u houten leggers met info over Brugge. Daar liggen de sleutel van 
deze garage. Gelieve deze bij vertrek terug op de juiste plaats te leggen. 
1. Ga buiten links en de eerste straat links (net om de hoek), sla de Diksmuidse Heerweg in. 
    Neem dan de eerste straat links (Sint-Sebastiaanstraat)

2. Onmiddellijk op uw rechterkant vindt u de oprit naar de garagebox



3. Rijd door tot u de garageboxen op het einde tegenkomt. De parkeerbox bevindt zich op de 
rechterzijde, 6de box. 

Wil de andere parking plaatsen vrij houden voor de andere mensen aub.

Bent u met meerdere wagens, dan kan u steeds de wagen parkeren in de straat. Let wel op. 
In deze straat en de andere straten van Brugge is het leggen van een blauwe schijf verplicht. 
Rondom de binnenstad werd een ‘Blauwe Zone’ ingevoerd. In de aangeduide zone kan je 
beperkt in tijd (max. 4 uur) gratis parkeren tussen 9.00u en 18.00u. Leg steeds je parkeerschijf, 
ook op zon- en feestdagen.
De blauwe zone eindigt net voorbij het het kruispunt aan het Lukoil tankstation (nummers 191 
en 178), hier kan je dus 24u/dag je auto gratis kwijt:



In Brugge is de ‘must seen’ op museaal vlak in de binnenstad is het Groeningemuseum met 
zijn rijke collectie Vlaamse Primitieven. Dit is de benaming van een groep kunstschilders uit  
de Nederlanden van de 15e en begin 16e eeuw, voornamelijk werkzaam rond bloeiende  
Vlaamse steden met Brugge in een hoofdrol. Zij waren het hoogtepunt in de kunst-
geschiedenis van de oude Nederlanden. Dankzij de internationale handel in Brugge raakten 
de werken van de Vlaamse Primitieven vrij snel bekend in heel Europa en beïnvloedde de 
Vlaamse stijl de schilderkunst van Italië tot aan de Oostzee.

Het Oud Sint-Janshospitaal of Oud Sint-Jan is een geheel van negentiende-eeuwse  
gebouwen in het centrum van Brugge. In 1977 werden de gebouwen door het ziekenhuis 
verlaten. Het middeleeuwse ziekenhuis is een museum geworden.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk is de oudste bidplaats van Brugge. De 115,6 meter hoge,  
volledig in baksteen opgetrokken toren beheerst het Brugse stadsgezicht en is op één na 
hoogste bakstenen gebouw ter wereld.
Het wereldbekende werk van Michelangelo, Madonna met kind, is een van de voornaamste 
kunstwerken die er worden bewaard.
De kerk geniet onder meer bekendheid omdat Maria van Bourgondië er begraven ligt naast 
het praalgraf van Karel de Stoute dat een halve eeuw jonger is.

Het Gruuthusemuseum is een museum van geschiedenis en toegepaste kunst in Brugge.  
Het museum is ondergebracht in het 15e-eeuwse stadspaleis van de heren van Gruuthuse 
aan de Dijver in het oude centrum van de stad en werd recent helemaal venieuwd.

Het Volkskundemuseum in de Balstraat te Brugge dat bestaat uit acht 17de-eeuwse  
werkmanshuizen, met een hedendaagse architecturale uitbreiding die een collectie oude 
voorwerpen per thema in verschillende decors van weleer herbergen.

Voor melomanen raden we de programmatie van het Concertgebouw aan.
Hedendaagse architectuur in functie van perfecte akoestiek.
Dans en performance vind je in de Stadsschouwburg.
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Er bestaan plekken die onder je vel kruipen, hoewel je ze nooit helemaal kunt doorgronden. 
Brugge is zo’n bijzondere plek. Een stad op mensenmaat, groots geworden door haar 
meeslepende geschiedenis die haar het Unescolabel van Werelderfgoedstad opleverde.
Brugge is een stad met veel cultureel erfgoed en musea. Het historisch centrum is zeer goed 
geconserveerd. De binnenstad is een openluchtmuseum van de neogotiek in de 19e eeuw. 

De reien, het minnewater, het begijnhof, de winkelstraten en steegjes alsook de culinaire 
pleisterplekjes lokken heel wat mensen naar deze stad. Te voet te ontdekken, maar ook per 
fiets, paardenkoets, met City-Tourbusjes of de aan te raden bootjestocht op de reien om de 
Brugse binnenstad te verkennen en te ontdekken. 

De eerste tekenen van leven op het huidig Brugse grondgebied stammen uit de 2e eeuw 
n.C., toen er zich een Gallo-Romeinse nederzetting bevond. Tussen de 9e en 12e eeuw 
groeide de stad dankzij de belangrijke haven uit tot een internationaal handelscentrum. Even 
dreigde de haven in het gedrang te komen door de verzanding van het gebied tussen Brugge 
en de huidige kuststrook. Het ontstaan van het Zwin, de vaargeul tussen Brugge en de zee, 
in 1134 zorgde er echter voor dat de verbinding standhield.

In 1089 werd Brugge uitgeroepen tot ‘hoofdstad’ van het graafschap Vlaanderen en van de 
13e tot de 15e eeuw kon Brugge gerust beschouwd worden als de economische hoofdstad 
van Noordwest-Europa.  

De 14e eeuw mag de Gouden Eeuw van Brugge genoemd worden. In die tijd telde de stad 
46.000 inwoners. De binnenstad kreeg een tweede stadswal waarvan tot op vandaag enkele 
poorten de tand des tijds hebben doorstaan. Het Bourgondische vorstenhuis had van  
Brugge haar residentiestad gemaakt en trok heel wat uitmuntende kunstenaars aan,  
waaronder schilders en architecten. Dit resulteerde in een enorme verrijking van de stad op 
bouwkundig, artistiek en cultureel vlak. Het monumentale stadhuis is hier een mooi voorbeeld 
van, maar ook heel wat indrukwekkende kerken en huizen stammen uit die periode.

De dood van Maria van Bourgondië in 1482 zorgde echter voor een keerpunt en al gauw 
trok het vorstenhuis zich uit de stad terug. Het einde van Brugge als internationale handels
metropool was in zicht en Brugge raakte volledig in verval. De Spaanse koning was ook graaf 
van Vlaanderen van 1592 tot 1713. Daarna volgden een Oostenrijks bewind, een Franse 
annexatie, een herenigd Nederland en de Belgische onafhankelijkheid. Volgens sommigen 
behoorde Brugge van 1600 tot 1885 tot de armste steden in de Nederlanden. Doordat de 
industriële revolutie in de negentiende eeuw aan Brugge voorbij ging, bleef het middeleeuws 
karakter van de stad bewaard.                        

De tentoonstelling van de Vlaamse Primitieven in 1902 was het startschot voor de sterke  
culturele en toeristische ontwikkeling die de stad sindsdien heeft gekenmerkt.
Tijdens de twee wereldoorlogen bleef Brugge zo goed als volledig gespaard van vernielingen. 
In 2000 kwam de binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO te staan. Tijdens het 
jaar 2002 was Brugge culturele hoofdstad van Europa.

Het ommeland met het historische Damme en Lissewege en de nabijheid van de zee zullen 
op uw verblijf een blijvende indruk nalaten. 

RUGES



Het Latijns spreekwoord dat Pluk de dag betekent is afkomstig van de Romeinse 
dichter Horatius. Later werd carpe diem ook wel hedonistisch opgevat als  
“geniet zo veel mogelijk van de dag van heden”.

Villa Cézar als uitvalsbasis, is praktisch, hedendaags en comfortabel om van daar Brugge te 
gaan ontdekken.
Op 300 meter stappen van uw verblijf komt u aan de stadsomwalling om van daar de  
gehele binnenstad te voet ontdekken.
Voor levensgenieters zijn er de befaamde Brugse culinaire huizen en gezellige restaurantjes. 
De nabijheid van de zee garandeert verse vis, die je op de historische vismarkt kunt  
ontdekken.
De vruchtbare poldergrond tussen Brugge en de zee met zijn ‘vette’ weiden waar streek
gebonden runderrassen op grazen.
De Brugse café’s waar naast het in stad gebrouwen Brugse Zot-bier en tal van de meer  
dan 1000 soorten Belgische bieren uit hun tapkranen lopen.
De obligate Belgische chocolade, de typische koekjes: kletskoppen en madeleintjes.
Het ommeland is zowel voor het oog als voor de innerlijke mens, verpozing en genieten.  

ARPE DIEM



ALGEMENE HUISREGELS

- Huisdieren zijn niet toegestaan in de woning
- Roken is niet toegestaan in de woning. In de keukenkast is er een asbak te vinden die voor 
   buiten gebruikt kan worden. 
- Is er iets  stuk gegaan/gebroken? Kan gebeuren, maar geef ons graag een seintje!
- Om naar boven te gaan vragen we de schoenen uit te trekken. Een schoenrekje is voorzien aan 
de trap.
- Wij vragen uw afval te sorteren als een goede huisvader/-moeder. Er zijn twee grote vuilbakken 
met zwarte zakken, eentje voor PMD en eentje voor restafval (zie logo’s). Bij uw vertrek mag u 
deze opnieuw sorteren de grote containers buiten. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de 
afvalophaling correct gebeurt. Glas kan achtergelaten worden in de grijze curverdoos in de 
berging. 
- Wens je de BBQ te gebruiken? Graag! Maar deze dient weer schoon achtergelaten te worden. 
Reinigingsmiddelen zijn te vinden in de berging. 
- Graag respect voor onze buren, geen lawaai na 22h. 

Respecteer de buren
Villa Cézar ligt vlak aan het centrum waar u even woont tussen de Brugse bevolking.
Onze buren willen wij ook ten alle tijde respecteren.
Daarom willen wij jullie met drang vragen:
- geen feestjes te bouwen in het huis met luide muziek.
- de biljart niet te gebruiken na 22u ‘s avonds
- geen muziek buiten af te spelen na 22u ‘s avonds
M.a.w. wil graag de buren behandelen zoals u zelf thuis zou willen behandeld worden.

Check-out
Wij kozen voor een codeslot. Zo bent u steeds vrij om aan te komen wanneer u wenst en is 
er geen stress om tegen een bepaald uur voor onze deur te staan. Check-in is mogelijk vanaf 
16h. Vroeger kan enkel indien onze schoonmaakploeg eerder klaar zou zijn. Er is wel steeds 
een mogelijkheid valiezen eerder af te zetten (vanaf 11h). 

- Gelieve het gebruikte linnen te verzamelen op de gang (gebruikte handdoeken en lakens)
- Ook keukenhanddoeken en kleine gebruikte handdoekjes mogen verzameld worden in de 

gang op de grond.
- De vaat dient gedaan te zijn en de vaatwas moet geledigd zijn. 
- Afval in de containers buiten. 
- Alle materiaal terug op oorspronkelijke plaats achterlaten. 
- De ruimtes veegschoon achterlaten
- Klaar voor vertrek? Stuur ons graag een berichtje via de boekingapp! 

Wij danken u alvast voor uw bezoek!



BONES Brugge 
Lekkere ribben - nog beter als je take-away doet.
Het is een rumoerig ribbenrestaurant waar je zeer lekkere ribben kan eten. 
Let wel op: alles is er snel, dus niet voor een uitgebreide avond.
http://www.bonesbrugge.be

COOKIES
Taparestaruant vlakbij de grote Markt en de Burg van Brugge.
Leuk café hiernaast ‘De Garre’
http://www.cookiescafe.be

De Brugge-adresjes 
van Hart

GROOT VLAENDEREN 
Lekkere cocktails en leuke aperobar.
Voor een gezellige avond of romantische avond.
https://grootvlaenderen.wpcomstaging.com

NOUS
Sharing food restaurant. Super lekker in het centrum van Brugge.
https://restonous.be

BAVET 
Voor een lekkere spaghetti op Simon Stevensplein. 
https://www.bavet.eu/



BAR RAN
Zeer originele topcocktailtjes. Gelegen midden in het centrum – Kuipersstraat
https://barranbrugge.com
 
BLEND
Wijnbar/wijnwinkel
Wijnhandel Uncorked werd in 2008 opgericht door Luk De Rooze en Kees Dobbelaar, respectievelijk 
“Beste sommelier van België 2002” en “Beste sommelier van België 2009”. Later kwam ook Bernard  
Buys in het bedrijf; eigenaar van een stuk van de legendarische “Clos Vougeot” wijngaard en tevens 
eigenaar van “Le Muricce” een topdomein in Greve in Toscane, het mooiste dorp op gebied van 
Italiaanse wijn. Met de jarenlange ervaring van Luk en Kees als sommeliers in diverse topzaken als 
“De Karmeliet”, “Danny Horseele”, “Oud Sluis”… weten zij als geen ander wat de moderne wijnlief-
hebber in zijn glas wil. Met deze kennis op zak zoeken zij een gamma bij elkaar van fijne wijnen in 
diverse prijsklassen. Want niet alleen zijn zij exclusief invoerder van enkele legendarische topwijnen, 
daarnaast bieden zij een ruime keuze aan van wijnen onder de 10 euro die stuk voor stuk pareltjes 
zijn binnen hun streek of herkomstbenaming. https://www.blendwijnhandel.be
 
LION BELGE
Lekkere, betaalbare stevige Vlaamse kost – zeker reserveren als je wil gaan.
https://www.lionbelge.eu
 

DE VERLOREN HOEK
Vlaamse kost. Terras met zicht op de molens. 
Prijs/kwaliteit goed! Zeker reserveren als je wil gaan.
+32 050 69 80 19
 
RESTAURANT SINT-JORIS
Voor mij de meest betrouwbare keuken van de markt met zicht op de halletoren.
Zeer eenvoudige keuken maar correct.
http://www.restaurant-sintjoris.be/nl/
 
BRUUT
Fijne wine and dine.
https://www.bistrobruut.be
 
L.E.S.S.
Bistro met een sterrengehalte. Altijd lekker gegeten.
https://l-e-s-s.be
 
BAR BOUTIQUE
Gelegen in het minnewaterpark.
Zeer gezellig om zowel in zomer als winter (vuurtjes) iets te gaan drinken of binnen te gaan eten.
https://www.fraeyhuis.be/nl/



Restaurant HET VISIOEN
Mocht je na je aankomst in uw verblijfplaats niet te ver willen lopen.
Om toch een gezellige hap te vinden, dan bent u in het visieon op het juiste adres.
Op een goede 100 m lopen naar de Katelijnebrug bevindt het restaurant zich
Juist aan de overkant van de brug.
https://www.hetvisioen.com

ZET’JOE
Chef Geert Van Hecke is de peetvader van heel wat topchefs.
Zelf was hij jarenlang met 3 Michelinsterren bekroond met zijn restaurant De Karmeliet
Tot hij enkele jaren – op pensioenleeftijd gekomen - besloot  zich op een bescheidener niveau 
terug te trekken in zijn sympathiek restootje. Algauw kreeg ook dit zeer vlug een Michelinster. 
Hij beperkt zich nu op zijn ‘klassiekers’, maar die zijn nog altijd van absolute topklasse.  
Deze culinaire grootmeester zal u nooit ontgoochelen!
Wel een budgetje voorzien ;-)
https://www.zetjoe.be/nl/

PARICK DEVOS
In het hartje van de Brugse binnenstad zal je hier beslist uw gading vinden als je houdt  
van een ruim, historisch en verfijnd interieur en je bedient wordt door dito mensen.  
Patrick en Christine bieden prijs/kwaliteit een correct aanbod.
https://www.patrickdevos.be

HET NIEUW MUSEUM
Noem het een ‘eetcafé’, waar sfeer en eerlijke keuken de charme bepalen.
De steaks op de gril, het aanbod van 100tal bieren, de unieke sfeer!
Je bent in Brugge, wees welkom.
https://www.nieuw-museum.com/copy-of-over-ons

CAFE VLISSINGHE
In 2015 vierden zij hun 500ste verjaardag.
Op gevaar af dat dit een ‘toerist trap’ zou kunnen zijn.

MARGAUX
Nood aan een snelle hap? Net over de deur vind je broodjeszaak Margaux. Zij maakt echt de 
lekkerste broodjes!
 
BISTRO DE TIJL
De peter van onze oudste zoon baat sinds vele jaren bistro De Tijl uit op Sint-Michiels. Rien 
ontvangt je graag met zijn vriendin Kirsty. Je kan er terecht met het ganse gezin voor lekkere 
en verse bereidingen in een gezellig decor. In de zomer kan je terecht op het terras met zon 
tot in de avond. Bel zeker op voorhand voor een tafeltje want de zaak is populair! En doe 
zeker de groetjes van Hart en Steph!
https://detijl.be/

De Brugge-adresjes 
van Stéphanie



OBER
Mag het al iets meer zijn? Dan kan je terecht bij Olivier in de nieuwe zaak Ober waar hij je 
graag culinair in de watten legt. Een hele mooie zaak, maar iets minder geschikt met jonge 
kinderen. 
https://www.ober-brugge.be/

TANUKI
Als je van de ABC naar Brugge wandelt kom je na de brug
in de Katelijnestraat  en even verder bevindt zich het Japans restaurant
Tanuki. Reeds jaren een referentie in zijn specialiteit.
https://www.tanuki.be/nl

WINKELS:

Bloemen VAN PAMEL
Frederiek Van Pamel is een internationale speler op gebied van florale kunsten 
en decoratie. Zijn winkel in de Ezelstraat is een bezoek meer dan waard.
Zijn boeketten en creaties zijn juweeltjes.
https://www.frederiekvanpamel.be

Boekhandel DE REYGHERE
Op de markt van Brugge vind je deze boekhandel waar je terecht kunt voor het betere boek, 
maar ook voor toeristische – en reisboeken.
https://www.dereyghere.be



Er zijn verschillende winkels, bakkers een beenhouwers in de buurt. Deze raden wij aan:

Bakker:
BAKK
Deze bakker ligt wel behoorlijk wat verder in de straat. (Gistelse Steenweg 604). Daarnaast is er 
een lekkere bakker juist tegenover de vakantiewoning.

Beenhouwer: 
Sanders
Voor een uiterst vriendelijke bediening, lekker vlees en een keuze aan bereidingen/tapasplanken 
dien je bij Sanders te zijn. Op letterlijk een minuutje wandelen sta je er! 
Gistelse steenweg 159. 

Supermarkt: 
De Versmarkt
Nog een kleine boodschap nodig? Iets vergeten? Dan kan je terecht aan de overkant, schuin 
over Villa Cezar. Je vindt er een assortiment aan drank, groenten, fruit, hapjes en kleine beno-
digdheden. 
Gistelse steeweg 94

Carrefour Market 
Op 5 minuten wandelen vind je een Carrefour market. Deze is ook op zondag open dus super 
handig! Je kan uiteraard ook met de wagen gaan en een grote parking is voorzien. 
Torhoutse steenweg 130

Aldi
Op 800 meter van Villa Cézar vind je een Aldi. 
Zandstraat 140

Lidl
Op 600 meter van Villa Cézar vind je een Lidl. 
Torhoutse steenweg 190

Carrefour Market
Op 900 meter van Villa Cézar vind je een iets grotere Carrefour Market. Deze is niet open op 
zondag.
Gistelse steenweg 344

Winkels in de buurt





Verwarming 
De verwarming van het huis kan u vinden naast de inkomdeur van de eetplaats en salon. 

In het midden zal u het aantal gewenste graden zien die u wenst te bereiken.

Televisie

De televisie in het appartement is een SMART TV.
Deze internet televisie zorgt ervoor dat u kan kijken naar streamingdiensten of internet kanalen.
U heeft ook Youtube ter beschikking.
Heeft u zelf een inlogcode voor streamingdiensten, dan kan u deze gebruiken.
Wij bieden echter al standaard de een account aan van Villa Cezar voor deze kanalen:
-	Netflix
-	TV Vlaanderen

Is uw televisie niet ingelogd op een van deze kanalen.  
Vraag gerust jullie login code aan via 0032478669777



Inventaris 
Aantal gewone glazen aanwezig: 18
- Aantal champagneglazen: 14
- Aantal wijnglazen: 14
- Aantal vorken/messen/lepels/kleine lepels: van elk 20
- Grote borden: 16
- Kleine borden: 16
-  Koffiemokken: 16
- Kleine koffietassen: 8
- Kleine kommen: 16
- Grote kommen: 16
- Soepkommen: 16
- Theetassen: 12
- Mokkatassen en onderleggers: 10




